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REISVERSLAG VAN Hr. Ms. VAN AMSTEL 

7 – 14  APRIL 
 

TRINIDAD 

 

COMMANDANT: kapitein-luitenant ter zee N. J. A. C. Swellengrebel 
 

Op de 7e april verliet Hr. Ms. Van Amstel de marinebasis te Parera op Curaçao met bestemming 

Trinidad.  

Eerst werd opgestoomd naar Oranjestad op Aruba, waar een hoeveelheid munitie werd gelost. 

Van Aruba werd route gekozen bezuiden Bonaire en de Aros-eilanden langs door de Boca 

Grande naar Port of Spain. 

Gedurende de overtocht deden wij om de 4 uur waarnemingen met de bathythermograaf ten 

behoeve van het Koninklijk meteorologisch instituut te De Bilt. 

 
De 9e april ten 09.00 meerde Hr. Ms. Van Amstel langs de Kings Wharf te Port of Spain. 

Ten 09.10 bracht de Consul-generaal mr. A. C. Vroon een officieel bezoek aan de commandant. 

Met de consul-generaal bracht de commandant in de loop van de morgen officiële bezoeken 

aan de Gouverneur-generaal van de West-Indische federatie H. E. Lord Hailes, de Gouverneur 

van Trinidad en Tobago sir E. B. Beetham, de Minister van Trinidad en Tobago de heer 

Constantine en de Burgemeester van Trinidad de heer D. Mahabir. 

 

Tegenbezoeken werden afgelegd door de afgevaardigde van de Gouverneur-generaal, Colonel 

J. L. Chapman, de afgevaardigde van de Gouverneur van Trinidad en Tobago, Captain J. C. H. 

Serette, en de afgevaardigde van de Premier van Trinidad, major R. Daniel. Hiermede was een 

deel der officiële bezoeken ten einde. Het officiële bezoek aan de commanding officer U.S. 

South Atlantic fleet, Rear-admiral Stephan en de Commanding officer U.S. naval base  

Charamaguas, Captain Luehmann, werd gebracht op maandag 11 april. De Captain Luehmann 

bracht een tegenbezoek. 

In de avond van zaterdag 9 april gaf de Consul-generaal een cocktailparty voor de commandant 

en de officieren van het schip en ongeveer 200 genodigden. 

 

Voor de ontspanning van de bemanning bood de Consul-generaal een 3-tal bustochten aan op 

9, 10 en 11 april. Reeds op de dag van aankomst voerde de eerste bustocht 35 bemannings-

leden door een der mooiste gedeelten van het eiland, namelijk de noordwestpunt met als 

einddoel het strand van Maracasbay. Op zondag 10 april voerde een bus ongeveer 40 

bemanningsleden naar Mount St. Benedict, zo genoemd naar het Benedictijner klooster, dat op 

deze berg is gelegen. Aan het klooster is een internaat en een school voor middelbaar 

onderwijs verbonden; een twintigtal Nederlandse paters Benedictijnen geven er onderwijs, 

zodat wij hartelijk werden onthaald en tussen bemanningsleden en scholieren volleybal- en 

waterpolowedstrijden werden gespeeld. 

 

Een andere sportontmoeting was de voetbalwedstrijd tussen het schip en het plaatselijke 

politie-elftal. De vlot gespeelde wedstrijd werd met 3-2 verloren, zodat het politie-elftal de door 

de Consul-generaal beschikbaar gestelde beker won. 



Op zondag 10 april werd het schip van 09.30—11.00 opengesteld voor bezoek. Het schip trok 

een matige belangstelling. 

Op maandag 11 april werd de tocht van zaterdag herhaald. 

 

In de avond gaven de Commandant en de officieren van het schip van 18.30—20.00 een 

cocktailparty voor ongeveer 70 genodigden, waaronder de gezagvoerder en de eerste officier 

van het m.s. Oranjestad van de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij. 

 

Op de 12e april deden zich geen bijzondere gebeurtenissen voor en ten 18.00 vertrok Hr. Ms. 

Van Amstel naar zee. Ten 18.10 werd de loods, die vóór het ontmeren aan boord was genomen, 

ontscheept. Op de 2e platvoetwacht passeerden wij de Boca Grande, waarna koers werd gezet 

naar Curaçao. 

De navigatie op de terugreis leverde geen moeilijkheden op. Ook nu werden waarnemingen 

verricht met de bathythermograaf. 

Donderdag 14 april ten 09.00 meerden wij aan de RIMA-steiger te Curaçao. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


