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Curaçao—Hamilton—Ponta Delgada—Den Helder 

Commandant: luitenant ter zee der le klasse A. J. van Velthoven 

 
Op 3 juli vertrok Hr. Ms. Van Amstel uit Willemstad. Na het ronden van Curaçao werd koers 

noord gestuurd en was het schip op weg naar Bermuda. 

Tijdens deze overtocht stond er een stijve oostenwind. Even ten zuiden van Bermuda werd op 7 

juli de loods aan boord genomen en op loodsmans- aanwijzing door de bijzonder uitgestrekte 

koraallagune naar de hoofdplaats Hamilton opgestoomd. In verband met de late aankomst op 

een zaterdag werden de wederzijdse officiële bezoeken als gedaan beschouwd. ’ 

In Hamilton kreeg de bemanning de gelegenheid zich op de vele fraaie stranden te verpozen. 

Van enkele in Hamilton wonende Nederlanders werd zeer veel gastvrijheid ondervonden. 

Op woensdag 11 juli verliet het schip Hamilton en zette het koers naar Ponta Delgada op de 

Azoren. Tijdens deze overtocht was het weer mooi. 

Op woensdag 10 juli werd gemeerd langszij de enige kade van Ponta Delgada. In overleg met 

de consul werden bustochten georganiseerd om de bemanning de gelegenheid te geven dit 

mooie kratereiland te bewonderen. Op vrijdag 20 juli werd uit Ponta Delgada vertrokken en de 

steven naar het Kanaal gewend. Tot het eiland Quessant waren de weergoden het schip 

gunstig gestemd. Dit hield evenwel op, toen het schip in het Kanaal arriveerde. 

Op dinsdag 24 juli voer Hr. Ms. Van Amstel door het Nauw van Calais en op woensdag 25 juli 

werd de Nederlandse kust bij Hoek van Holland aangelopen. 

Bij Hoek van Holland embarkeerden enige radio- en televisiereporters, teneinde enige 

interviews af te nemen over de West, en tevens om een televisiefilmopname te maken van de 

scheepssteelband, die in Curacao door enige bemanningsleden was opgericht. 

Na een welkomstwoord op de rede van Den Helder door de commandant der zeemacht in 

Nederland op donderdag 26 juli, deed tijdens het binnenvaren van de haven de 

scheepssteelband het ritme van West-Indische muziek over het water klinken. 

 


